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Mooie kleren
Arie van der Stoep

God houdt van mooie dingen. Kijk maar naar zijn schepping. Hij houdt ook van mooie kleren en

ziet het als een eer, wanneer we ons voor Hem feestelijk kleden. De psalm zegt: ... gij geslachten

van de volken - ook jullie, Nederlanders, dus - ... geeft aan de HEER ... de heerlijkheid van zijn

naam, ... Buigt u neer voor de HEER in heilige feestdos - in je speciale feestkleren! (1)

Voor een koning was en is het een eer, zich omringd te zien door mensen die vanwege zijn

aanwezigheid zich respectvol kleden. Of extra feestelijk, wanneer daar aanleiding voor is.

Wij leven, als het goed is, voortdurend in de tegenwoordigheid van ónze Koning. Elke dag zouden we

ons wel feestelijk kunnen kleden. In de praktijk gaat dat moeilijk. Des te meer hebben we reden om

Hem die eer te bewijzen, wanneer we samenkomen om Hem te ontmoeten in onze ‘erediensten’ (1).

Ons feestelijk kleden maakt dan deel uit van onze aanbidding voor Hem. We spreken daarmee iets uit.

Heilzame ‘onderkleding’

God houdt dus van mooie kleren. En omdat Hij een groot God is en onze Vader, heeft Hij voor ons de

allerrijkste kleren ‘laten maken’ die er bestaan. Om wél elke dag te dragen, kleren zonder vlek of rimpel

(2). Jesaja was er verrukt over: Ik verblijd mij zeer in de HEER, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft

mij bekleed met de (onder)kleren van het heil, met de mantel van de gerechtigheid heeft Hij mij omhuld

(3).

In zijn tijd droeg men een onderkleed en daaroverheen een mantel, het opperkleed. Dat linnen

onderkleed droeg je direct op je lichaam en had alles te maken met hoe je je voelde, of het goed met

je ging. Je zweet werd erdoor opgevangen en het werkte verzorgend, heilzaam.

In de geest zag Jesaja dat God ons heilzame ‘onderkleding’ zou geven, niet van linnen, voor je lichaam,

maar van heel makende liefde, voor je hart, reinigend, verlossend, herstellend. Daaroverheen, zichtbaar

voor iedereen, zou Hij ons een prachtig, nieuw opperkleed aandoen, de ‘mantel van de gerechtigheid’.

De mantel van Jezus’ daden

Dat doet Hij vandaag. Hij maakt ons tot nieuwe mensen, die de mantel van Jezus’ daden van

gerechtigheid dragen. Van leven en liefde uitdelen. God rekent ons die toe. Voor Hem zijn wij zo (4).

En niet alleen rekent Hij ze ons toe, Hij trekt ons die mantel daadwerkelijk aan. Hij brengt het leven uit

Jezus in ons tot stand. Wij gaan zijn leven leven (5). Door wat God in ons doet. Wonderbaarlijk! En daar

komt nog iets bij!

Die mantel spreekt van de nieuwe aarde, ‘waar gerechtigheid woont’ (6). In ons wil God daarvan nu al

iets zichtbaar laten worden! Door die prachtige mantel die God ons geeft tot eer van onze Koning! Mét

Jesaja juichen we: Ik verblijd mij zeer in de Heer! (3)

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 96:7-9.



..., gij geslachten van de volken, geeft aan de HEER ... de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer en komt in

zijn voorhoven. Buigt u neer voor de HEER in heilige feestdos, ...

(2) Efeziërs 5:25-27.

... evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en zich voor haar overgegeven heeft, om haar te

heiligen, haar reinigende ... en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of

iets dergelijks, zó dat ze heilig is en onbesmet.

(3) Jesaja 61:10.

Ik verblijd mij zeer in de HEER, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van

het heil, met de mantel van de gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, ...

(4) Jesaja 26:12.

HEER, U zult vrede over ons beschikken, want ook al onze daden hebt U voor ons verricht ...

    Romeinen 4:11b, 23-25.

... Zo kon hij een vader zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun [de] gerechtigheid zou worden

toegerekend ...

(5) Efeziërs 4:20-24.

Maar jullie geheel anders, ... zoals dit de waarheid is in Jezus, dat jullie ... de nieuwe mens aandoen, die ...

geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

(6) 2 Petrus 3:13.

Wij verwachten ... naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
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